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Advent is een tijd van bezinning en verstilling. 
Er klinken in deze periode profetische 
woorden en woorden die ons oproepen om 
aandachtig te leven. De advent is zo een tijd 
van verwachting en voorbereiding. In feite 
kunnen we ons het appèl dat nu in allerlei 
toonaarden klinkt, elke dag opnieuw 
aantrekken. Christelijk leven is immers altijd 
aandachtig leven. Dat geldt zeker in onze 
hectische samenleving waarin we zo vaak 
opgestuwd worden tot steeds maar méér, 
snéller, béter, hóger… 
Laten we ons in deze advent bewust worden 
van nieuwe kansen en mogelijkheden om te 
groeien in een andere levenshouding. Dat wij 
verleid kunnen worden tot een leven van 
aandacht en opmerkzaamheid – niet morgen 
of overmorgen maar nú en vandaag! 
 

Zondag 8 december 2024 
2e zondag van de Advent –  

‘Populus Sion’ 
PKN De Brug Sprang-Capelle 

 

[citaat van Jesaja 40,3 in Lucas 3,4] 
 
Voorganger:  Ds. H. Tacken, Rosmalen 
Organist:  Henk Hoogendoorn 
Lector: Pauline Schouten 

Liturgische bloemschikking 

2e Advent: Lucas 3:1-6 
Voorbereidingen treffen 
Thema: profetie van Gods toekomst. 
De ontvangende lijn is iets naar boven 
geschoven en er is een schaaltje water bij de 
schikking geplaatst. Het water van de doop, de 
weg van het goede leven. In de schikking zijn 
rechte en kronkelige takken te zien. Als 
symbool van een weg die recht is in plaats van 
krom, en effen in plaats van hobbelig. 
 
Woorden bij de schikking: 
Water om te dopen, nieuw leven dat gaat 

komen  
we weten niet hoe snel 
of langzaam  
rechtstreeks of via 
omwegen we weten 
dat het komt 
 
 
 

 
Tweede advent, zondag 8 december 2024 

Thema: 

Hoor je 

dat? 

Er klinkt een 

stem in de 

woestijn: 

Johannes 

vertelt de 

mensen dat 

ze zich moeten laten dopen en tot inkeer 

moeten komen. Zo kunnen mensen een nieuw 

begin met God maken. 

 
Orgelspel   
 
Binnenkomst kerkenraad 
Stilte 
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Welkom 

 
VOORBEREIDING  
 
Zingen: LB 80:1.2.7 ‘O God van Jozef, leid ons 
verder’ (Psalm 80:1.2.7) 
 
Stil gebed: 
Bemoediging en Groet: 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Gem: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 en nooit laat varen het werk van zijn   
            handen. 
 
Vg: Genade en vrede zij U vanwege God  
           onze Vader, in Jezus Christus, onze   
           Heer, in gemeenschap met de Heilige   
           Geest. Amen! 
 
Drempelgebed: 
 
Uitleg bloemschikking 
Tweede Adventskaars gaat branden:  
 
Kaarsenlied: ‘Er komt een feest, moet je horen’  
 
Tweede Advent 
Er komt een feest, moet je horen:  
de zoon van God wordt geboren.  
Dus steken wij de tweede kaars nu aan  
en zullen vol verwachting verder gaan.  
Advent is hopen, advent is uitzien,  
en van een wereld dromen  
van licht en liefde en vol van vrede  
als Jezus straks zal komen.  
 
Kyriegebed: 
 
Zingen: LB 452 ‘Als tussen licht en donker’ 
(helemaal)  
[onder het naspel van dit lied komen de 
kinderen naar voren] 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij het openen van de Bijbel: 
Aandacht voor de kinderen:  
Gesprek met een wandelaar:  
Video bekijken:  

Bekijken van de kalender:  
 
Projectlied: ‘Wij hopen op een teken’ 

 
Tweede advent 
Johannes laat zich horen, 
een stem in de woestijn. 
Er klinken grote woorden: 
dat God dichtbij wil zijn. 
 
Lezen: Maleachi 3,1-4 door P:auline Schouten 
 
1 Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij 
de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn 
tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, 
de engel van het verbond naar wie jullie 
verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van 
de hemelse machten. 2 Wie zal die dag 
kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven 
wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van 
een edelsmid, als het loog van een wolwasser. 
3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver 
smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij 
zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan 
zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen 
aan de HEER. 4 De offers van Juda en 
Jeruzalem zullen de HEER met vreugde 
vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de 
dagen van weleer.  
 
Zingen: LB 158a:1.3 ‘God zij geloofd uit alle 
macht’ 
 
Lezen: Lucas 3,1-6 
 
1 In het vijftiende jaar van de regering van 
keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea 
bestuurde, en Herodes tetrarch was over 
Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van 
Iturea en Trachonitis, en Lysanias over 
Abilene, 2 en toen Annas en Kajafas 
hogepriester waren, richtte God zich in de 
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woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 
3 Daar ging Johannes in de omgeving van de 
Jordaan verkondigen dat de mensen zich 
moesten laten dopen en tot inkeer moesten 
komen, om vergeving van zonden te krijgen, 4 
zoals geschreven staat in het boek met de 
uitspraken van de profeet Jesaja: 
‘Een stem roept in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
5 Iedere kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 
6 en al wat leeft zal zien hoe God redding 
brengt.”’ 
 
Zingen: LB 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik 
hopen’ (helemaal) 
 
Verkondiging: 
 
Orgelspel: 
 
Zingen: ‘Hoor hoe een held’re stem weerklinkt’    
[melodie van: 'Kom tot ons, scheur de hemelen, 
Heer’ – Liedboek 437] 
 
1. Hoor hoe een held're stem weerklinkt, 
het is met slaap en droom gedaan, 
het is de tijd om op te staan, 
zie hoe de ster van Jezus blinkt. 
 
4. Opdat Hij, als Hij komen zal 
in 't lichten van de jongste dag, 
ons zijn genade schenken mag, 
ons opheft uit de diepe val. 
 
5. Lof, eer en heerlijkheid en kracht 
zij Vader, Zoon en Geest gewijd; 

van nu af tot in eeuwigheid 
zij onze hulde hun gebracht. 
 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed: 
De Voorbede: 
Stil gebed: 
Onze Vader:  
 
Inzameling van de gaven: 
[onder de inzameling is er orgelspel] 
 
Kinderen komen terug in de kerk 
Zegenbede over de ingezamelde gaven: 
 
ZENDING EN ZEGEN  
 
Enkele woorden nog: 
 
Zingen: LB 462:1.2.3.5 ‘Zal er ooit een dag van 
vrede’   
 
Zegen:  
Gezongen ‘Amen’ 
Orgelspel 
 
Collecte  
1. KIA  Moldavië 
2. Alg. onderhoud 
3. Steuncollecte 
 
Moldavië (eerste collectedoel) 
Moldavië zit in een vicieuze cirkel van armoede. 
Omdat zoveel inwoners in het buitenland werken 
en de belastingen erg laag zijn, heeft het land 
nauwelijks geld voor onderwijs, gezondheidszorg 
en sociale hulp. Vooral op het platteland ontbreekt 
de midden generatie.   
Ouderen zorgen soms voor kleinkinderen, maar 
vaak zijn ze te arm om hen goede zorg te bieden. 
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Hun pensioen is te laag om zélf van rond te 
komen. Ouders die wel achterblijven, zijn vaak 
kwetsbaar en niet in staat om hun kinderen goed 
op te voeden. Veel kinderen krijgen te maken met 
alcoholisme en huiselijk geweld.  
In de twee opvangcentra van de christelijke 
organisatie Bethania worden deze kwetsbare 
kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze eten 
en drinken en hulp bij hun huiswerk. 
Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en 
zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor 
gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 
U kunt Uw gave ook overmaken op het 
ibannummer van de ZWO: 
NL16RABO0373709242 met vermelding van: 
Moldavië 
Algemeen Onderhoud (tweede collectedoel) 
en STEUNcollecte (derde collectedoel). 
 
 
Berichten voor de gemeente. 

Bloemen 
Op 1 december gingen de bloemen als dank 
naar Jos Dekkers en Willy Rijksen voor het 
werk aan de nieuwe ledenlijst. 
Maandag 9 december vergadert de kerkenraad 
om 20.15 uur. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 364 224 05) 
of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Pastoraal ouderling Willie Verhoef is afwezig 
van 9 december 2024 tot begin februari 2025 
vanwege een bezoek aan Nieuw-Zeeland, waar 
haar dochter met haar gezin woont. In deze 
tijd is Ds. Bert van der Linden bereikbaar voor 
pastorale vragen. Jan van Wijk neemt deze 
twee maanden de taak van Willie als 
voorzitter van de Beroepingscommissie over. 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 06 
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com   
 
Kerst-inn  13 december  van 17.00 uur tot 
19.00 uur 
Zoals u in kontakt en op de bestelbrief kon 
lezen kon er naast de kerststukken ook weer 
erwten en tomatensoep besteld worden. Om 
tijdens de kerst-inn te eten, maar ook om mee 
naar huis te nemen.  

Als u het hebt ingevuld komt u gezellig eten 
en als u dat had ingevuld neemt u het mee 
naar huis. 
Tot vrijdag 13 december. 

                                                                                                      
De activiteitencommissie 

 
Adventsvespers staan stil bij vrede 
 

Thema van deze 
vesper: Vrede 
begint bij zien van 
elkaar als mens 
De herders van 
Abram en Lot 
hebben ruzie en 
Abram laat Lot een 
gebied kiezen waar hij met zijn herders en vee 
naar toe gaat. Er blijft een minder 
aantrekkelijk gebied over voor Abram.  
In een conflictsituatie de mindere willen zijn. 
Stel je voor dat Netanyahu met Hamas had 
onderhandeld over teruggave van de 
gijzelaars, misschien wel ten koste van 
gezichtsverlies. Niet de sterke man zijn, niet 
krachtdadig optreden, dat leidt alleen maar tot 
verliezers, ten koste van heel veel 
mensenlevens. 
En dat geldt ook in het kleine, in de manier 
waarop wij met elkaar omgaan. Onze 
daadkracht, onze wapens niet onmiddellijk 
tonen, maar elkaar in de ogen willen kijken en 
elkaar als medemensen willen zien. En als het 
even kan naar elkaar luisteren. 
Is dat niet wat wij christenen in deze 
adventstijd zouden moeten uitdragen? 
Kom naar de Adventsvesper van aanstaande 
zondag georganiseerd door de 
samenwerkende kerken van Waalwijk/Loon 
op Zand in kerk De Brug. Aanvang is 17.00 uur. 
Voorgangers zijn: Bert Zonnenberg en Paula 
Timmermans. 
 
Laat u inspireren, dan wordt kerst 2024 iets 
meer Vrede op aarde. 
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