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Voorganger: Dhr. J. L:ankhaar 
Organist: Andre Grosscurt 
Lector: Brenda Kerkdijk  
 
Orgelspel 
Binnenkomst kerkenraad 
Stilte 
 
Woord van welkom door ouderling van dienst 

Aanvangslied: Kom binnen in Gods eigen huis  
(mel. psalm 134)                   
 
Kom binnen in Gods eigen huis,  
hier brengt Hij mensen bij zich thuis,  
ontvangen wij een nieuwe naam  
om toekomst tegemoet te gaan. 
 
Kom binnen in Gods klare licht,  
hier geeft Hij ons een nieuw gezicht;  
geroepen worden wij voortaan  
om voor elkander te bestaan. 
 
Kom luister naar Gods scheppend woord,  
hier wordt Hij in de Zoon gehoord,  
die ons verbindt in wijn en brood  
tot bondgenoot in elke nood. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging , groet en drempelgebed 

Voorganger:  
Onze hulp mogen we zoeken en vinden in de 
Naam van onze God:     "Ik zal er zijn voor jou"  
 
Allen:  
Zijn Naam zal uiteindelijk alles goed maken                                                                    
Vrede, Licht en Leven voor alle mensen.  
 
Voorganger: Wij groeten elkaar met de liefde en 
goedheid van die God  
 
Allen: Vader, Zoon en Heilige Geest 

Voorganger:  
O God, nu we zo samen in de kerk zijn vandaag                                                                                   
bidden wij u of u ons wil aanraken met uw Geest.                                                                     
Dat we met hart en ziel betrokken zijn op u en 
elkaar.  
Allen: Amen 
 
Zingen: ‘Daglicht gaat stralen’  
Tekst Sytze de Vries; melodie: Morning has broken 
, lied 216 
  
Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen, 
merels gaan zingen als nooit gehoord. 
Voor deze dingen moet ik U danken,  
want zij ontspringen uw eerste woord.  
  
Zoet is de regen, hemels het zonlicht, 
fris ligt de dauw op het eerste groen. 
Dit is als Edens bloeiende tuinen, 
waar wij Gods schreden vinden als toen. 
 
Ik vang het zonlicht en groet de morgen, 
breng aan de Maker mijn eerbewijs. 
Prijs, al wat ademt, iedere morgen 
als nieuwe schepping, als paradijs. 
 
Kyriegebed 
 
Laten we ons richten tot de Levende, 
die ons doet opstaan in het voorbijgaan, 
die het lijden kent… 
 
voor wie aan de kant zitten, 
die niet verder kunnen, 
geen zicht hebben op verbetering… 
Kyrie eleison. Heer, ontferm U. 
 
voor wie niet meer kunnen geloven, 
voor wie zich neerleggen, 
en de kracht niet hebben zich te verweren… 
Kyrie eleison. Heer, ontferm U. 
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voor wie uitgesloten worden, 
naar wie niemand om ziet, 
voor wie geen deelhebben aan de welvaart… 
Kyrie eleison. Heer, ontferm U 
 
Glorialied: U, God, die onze Vader bent (mel. 
Liedboek voor de kerken 463) 
 
U, God, die onze Vader bent  
en Moeder tegelijk,  
U hebt ons mensen mooi gemaakt,  
ons met uw adem aangeraakt,  
wij zijn aan U gelijk. 
 
Soms, als ik door uw wereld loop,  
van kleur en geur geniet,  
dan zing ik ongemerkt dit lied  
als dank voor alles wat ik zie,  
voor alles wat U biedt. 
 
Voor vader, moeder, broer en zus,  
voor vrienden dank ik U,  
voor alles wat ik kan en mag  
voor elke mooie nieuwe dag, 
Mijn God, ik hou van U. 
 
Inleiding  op het thema 
 
Muziek: Ik heb een heel zwaar leven 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YlQWJFxq
F5U  
 
Gebed voor het openen van de Schrift 

Kindernevendienst 

Kinderlied 
Het kinderlied is; 

• Niet leven zonder hem (1) 
https://www.youtube.com/watch?v=OqqCyUmr

rQY&list=PLBh6nUSS7NpsUTDDeV62lZxi27zY-

9PEu&index=49 
 
Zingen: Wij gaan de weg van oude woorden 

(melodie psalm 65) 

Wij gaan de weg van oude woorden  
van overlevering,  
die wij van onze ouders hoorden, 
in eigen luisterkring,  
verhalen uit geloof geboren  
om onze weg te gaan,  
en tekens die ons veel beloven,  
als wij ze nieuw verstaan.  
 
Wij zijn een schakel van de keten,  
verbintenis van hoop,  
mensen op zoek naar beter weten,  

oprechte levensloop.  
Er is geen God aan onze zijde  
die zegt: zo ga je goed.  
Wel Één die roept door alle tijden:  
zoek verder, het komt goed.          
 
Eerste lezing: Genesis 3 : 1 – 13, 16 - 19 door lector       
 
Muziek: De rivier 
https://www.youtube.com/watch?v=Qns8tnTM
uAQ  
 
Lezing: 1 Johannes 4 : 7 - 10a, 11 – 12    God is liefde 
 
Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben.                                                                             
Want de liefde komt van God.  
Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent 
God.    Wie niet lief  heeft, kent God niet, want 
God is liefde.  God heeft zijn liefde aan ons laten 
zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. 
Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven.                                                                                     
De liefde komt van God. God had ons al lief 
voordat wij Hem liefhadden.  
 
Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, 
moeten wij ook van elkaar houden. Niemand heeft 
ooit God gezien. 
Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons.                                                                   
Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 
 
 
Overweging 

 
Zingen: Zie naar elkaar als mensen om  (melodie 
Psalm 134 ) 
 
Zie naar elkaar als mensen om, 
van kindsaf tot in ouderdom. 
Zoek naar God in elkaars gezicht, 
hef zo elkander naar het licht. 
 
Kom, laat ons samen verder gaan, 
bekommerd om elkaars bestaan, 
bekommerd in zachtmoedigheid 
om wat de ander draagt en lijdt. 
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Zie naar elkaar en zie niet om, 
wat is geweest komt niet weerom. 
Draag dat wat goed was in het hart 
als balsem tegen pijn en smart 
 
Vervul alzo wat God je vraagt, 
dat je elkanders lasten draagt. 
Zo leidt een weg door de woestijn. 
Zo zal de weg van mensen zijn. 
 
Geloofsbelijdenis   Wij leven niet voor onszelf 
 
Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ons leven is met God begonnen,  
Hij is Schepper van hemel en aarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Hij heeft mij gevormd in de buik van mijn moeder.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dit betekent dat mijn bestaan bedoeld is                                                                                                                                                                                                                                                                                               
en dat ik gewenst en geliefd ben – vanaf het prilste 
begin.                                                                                                                                                                                                                                    
Wat mensen ook zeggen. 
 
Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven.                                                                            
 
Geloven is echter niet eenvoudig.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Er gebeurt veel in ons en om ons heen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
dat ons uit evenwicht brengt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Er gebeurt veel in de wereld                                                                                                                                                                                                                                                                             
waardoor het uiterste van ons gevraagd wordt,                                                                                                                                                                                                                                                                
om ons niet te verliezen  
in zelfhandhaving, onverschilligheid of cynisme.                                                                                                                                                                                                                                                          
Het geloof bepaalt ons bij de hoop                                                                                                                                                                                                                                                                                               
die schoonheid zichtbaar maakt,                                                                                                                                                                                                                                                                                  
die liefde laat sprankelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
en elke gedachte, woord of handeling,                                                                                                                                                                                                                                                                            
die recht doet en hoop doet ontwaken,                                                                                                                                                                                                                                              
eeuwigheidswaarde geeft.                                   
 
 
Muziek: Hou vol, hou vast 

https://www.youtube.com/watch?v=1RhhgFbtl

HY  

Collecten 

Gebeden  

    
Slotlied: Laat ons zingen van de dromen                                                                                          

uit Rakelings Nabij 90,  melodie lied 769: Eens als 

de bazuinen klinken 

Laat ons zingen van de dromen, 

van het hart dat liefde kent, 

van de mens die uit wil stromen 

en zich naar de ander wendt, 

van de God die met ons meetrekt  

en ons licht en leven zendt. 

 
Laat ons danken voor de toekomst, 

die zich als een bloem ontvouwt, 

in de mens die zich wil geven, 

zich de ander toevertrouwt, 

die de woning van zijn leven 

op de rots van liefde bouwt. 

 

Laat ons vieren dat wat goed is, 

dat wat mensen mensen maakt, 

dat wat leven, kracht en moed is 

en in tederheid ontwaakt: 

hoop, geloof en vooral liefde, 

waarin God ons intens raakt. 

 

Zegenbede met gezongen Amen 

Collecte  
1. Voedselbank 
2. Spec. diensten 
3. Steuncollecte 
 
Berichten voor de gemeente. 
Bloemen 
Op 15 september gingen de bloemen als groet en 
ter bemoediging naar Hans van der Schans, Sprang 
Capelle. 
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Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 364 224 05) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 06 
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com   

 
 
Nieuwe ledenlijst 
Beste gemeenteleden, 
In samenspraak met de kerkenraad is er 
afgesproken om een nieuwe ledenlijst te maken. 
Het laatst uitgegeven boekje is van 2016. 
Ten aanzien van de wet op de privacy voldoen we 
als kerk aan de voorwaarden om een nieuwe 
ledenlijst voor eigen leden te maken. Zie hiervoor 
ook het Kontakt van september.De bedoeling is 
om alleen de naam, adresgegevens en 
telefoonnummer en eventueel emailadres te 
vermelden. 
Het blijft belangrijk om met deze gegevens 
zorgvuldig om te gaan. 
Als u/jij wilt dat er geen adresgegevens worden 
vermeld zal dit gerespecteerd worden en dus niet 
vermeld worden. Dit moet dan wel bekend zijn bij 
de ledenadministratie. 
Tevens is het belangrijk om de gegevens zo correct 
mogelijk te hebben. 
 
In de huidige ledenlijst zoals deze nu wordt 
beheerd staan wellicht ook telefoonnummers die 
niet meer gebruikt worden omdat deze gewijzigd 
zijn naar eventuele mobiele nummers. 
Indien U/Jij wil dat ook de mobiele nummers 
geplaatst worden in de ledenlijst is het goed om dit 
door te geven aan de leden administratie  
 
In de nieuwe ledenlijst kunnen  
2 telefoonnummers geplaatst worden  
per persoon en 1 emailadres. 
 
Voorstel nu is om tot 1 oktober de juiste gegevens 
aan te leveren bij de ledenadministratie van onze 
kerk. 
Dit kan doorgegeven worden aan Willy Rijksen : 
ledenadministratie@pkndebrug.nl of als er geen 
email is telefonisch 0416-280180 (na 18:00 uur) 
 
Per 1 oktober zal dan een lijst gegenereerd worden 
voor het boekje met de leden. 
We hopen dan dit jaar weer een actuele ledenlijst 
te hebben binnen onze gemeente. 
 

Als er vragen en/of opmerkingen zijn mag u mij 
hiervoor benaderen. 
Ik hoop op uw aller medewerking. 
Jos Dekkers 

Email: jos@dekkersonline.nl 
Telefoonnr.: 06-23180016  
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