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HOE VER GA JE? 
 
Voorganger ds. Bert van der Linden 
Organist: Henk Hoogendoorn 
Muzikale medewerking: Rob van Eekelen 
Ouderling van dienst: Matty Zoutewelle 
Lector: Marjanne Dekkers 
 
Orgelspel 
Uitleg bloemschikking 

 

28 maart 2024 

Stille Week, Witte Donderdag 

 

Je mag zijn als Ik 

In deze tekst is veel 
symbolische taal 
verwerkt.  
Jezus gebruikt het 
voeten wassen om de 
discipelen iets te 
leren en het is een 
oproep om te 
handelen. 
Hij inspireert 
degenen die het zien.  

Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ 
van de leerlingen (de wereld) op zich te 
nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het 
eeuwige leven.  
Daarmee roept Hij de leerlingen op om een 
dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te 
volgen. 
Kernwoorden: dienaar zijn, oproep. 
 
Opgang: Psalm 42 : 1, 2 en 3 (Rob en Bert) 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven ? 
 
Tranen heb ik onder 't klagen 
tot mijn spijze dag en nacht 
als mijn haters honend vragen: 
“Waar is God dien gij verwacht ?” 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn Huis op hoogtijdagen. 
 
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
Welkom en inleidende woorden door de 

ouderling van dienst 

De laatste weken van een leven, 
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de laatste dagen van een mens, 
de laatste uren van een ziekbed die 
blijven je bij; 
wat hij toen zei, op het laatst zag, 
waarover hij zich zorgen maakte, 
wat ze nog wilde dat wij zouden doen 
wat ze hebben geschreven op de avond 
voor de terechtstelling. 
Toen hij, Jezus van Nazareth, 
timmerman van origine, en God een 
zoon geworden - 
zijn leven lang heen en weer geslingerd 
tussen de wensen van de mensen en de 
wil en weg van God - 
toen hij afscheid nam van vriend en 
wereld 
heeft hij voor het laatst in woord en 
gebaar 
intens met hen gepraat, 
heeft hij het brood met hen gebroken en 
gegeten, 
zijn beker overgedragen - 
heeft hij een bindende afspraak gemaakt: 
doe wat ik gedaan heb en hou mij in 
leven. 

 
Aanvangslied: Lied 287 : 1, 2 en 4 (staande) 
 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor en tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnen treden, 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
Rond de tafel, in de kring,  
staat ons land, de oogst voor ogen, -  
neem en eet, drink en gedenk,  
proef hoe zoet: Gods mededogen,  
die ons schenkt in de woestijn  
brood en wijn. 
 
Onder dit lied wordt de paaskaars 
aangestoken door de diaken. 
 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Samenzang: Lied 556 : 1, 3 en 4 

Alles wat over ons geschreven is, 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid, 
zal in ons hart een vreugdevuur 
ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons 
niet ontbreken,Gij Hogepriester in der 
eeuwigheid. 
Gij onderhoudt de vlam van ons 
bestaan, aan U, o Heer, ontleent het 
brood zijn leven, ons is een lofzang in 
de mond gegeven, sinds Gij de weg van 
't offer zijt gegaan. 

 
Openingsgebed 
De kaars op de liturgische tafel worden 
aangestoken. 
 
Lezing: Johannes 13 : 1 – 17 door Lector 
 
Jezus wast de voeten van de leerlingen 
13 1Het was kort voor het pesachfeest. Jezus 
wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit 
de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij 
had de mensen die Hem in de wereld 
toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou 
tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen 
hielden een maaltijd. De duivel had intussen 
Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe 
aangezet om Jezus uit te leveren. 3Jezus, die 
wist dat de Vader Hem alle macht had 
gegeven en dat Hij van God was gekomen en 
weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens 
de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, 
sloeg een linnen doek om 5en goot water in 
een waskom. Hij begon de voeten van zijn 
leerlingen te wassen, en droogde ze af met de 
doek die Hij omgeslagen had. 6Toen Hij bij 
Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet 
mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus 
antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog 
niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O 
nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet 
wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag 
wassen, kun je niet bij Mij horen.’ 9‘Dan niet 
alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon 
Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 
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10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft 
alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al 
helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet 
allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie Hem zou 
uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal 
rein waren. 12Toen Hij hun voeten gewassen 
had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging 
weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik 
gedaan heb?’ vroeg Hij. 13‘Jullie zeggen altijd 
“meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, 
want dat ben Ik ook. 14Als Ik, jullie Heer en 
jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je 
ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een 
voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb 
gedaan, moeten jullie ook doen. 16Werkelijk, 
Ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan 
zijn meester, en een afgezant niet meer dan 
wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit 
niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 
 
Lied: Lied 998 (Rob) 

Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen 
hun vuile voeten als een knecht gewassen; 
meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten 
wie niet in deze kille wereld passen. 
 
Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten, 
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen 
in plaats van je in kerken op te sluiten. 
Je moet steeds anderen de voeten wassen. 
 
Het stof van al de wegen van ons leven, 
kom, was het van de stukgelopen voeten. 
Kom, geef dat onze handen hen genezen 
die ver van huis geen goede vriend 
ontmoeten. 
 
Het helder water stromend uit jouw 
bronnen 
wast onze voeten, zuivert onze wonden 
Als boden van jouw vrede, hier begonnen, 
zo worden wij de wereld in gezonden. 

Overweging 
 
Geloofsbelijdenis (staande; melodie Lied 
913)      
 
Ik geloof in God de Vader   
die een bron van vreugde is,    
louter goedheid en genade,    
licht in onze duisternis.’    
Hij, de koning van de kosmos, 
- het gesternte zingt zijn eer –   
heeft uit liefde mij geschapen    
en tot liefde keer ik weer.   
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam, 
Zoon van God en Zoon des Mensen, 
goede herder, offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig leven 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen – God zij glorie – 
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood – dit is mijn lichaam – 
door de wijn – dit is Mijn bloed –  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed. 

 
Woorden vooraf 
Broeders en zusters, 
in het heilig avondmaal gedenken wij 
hoe onze heer en heiland Jezus christus 
in de wereld is gekomen om ons te verlossen. 
Wij vieren en gedenken 
hoe hij geleefd heeft ten bate van anderen, 
zonder voorbehoud, ten einde toe. 
Onschuldig is hij ter dood veroordeeld, 
tot de dood op het kruis. 
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Voor ons is hij gestorven en begraven. 
Op de derde dag is hij opgewekt uit de 
doden 
en nieuw leven heeft hij gebracht: 
verzoening voor allen die gebukt gaan 
onder het juk van zonde en dood. 
Vele malen heeft onze heer gegeten en 
gedronken 
met tollenaars en zondaars, 
met al wie zijn leven wilde delen, 

 
met zijn vrienden, 
zoals in die laatste nacht, 
toen hij een teken heeft gesteld 
van zijn eindeloze liefde en trouw 
en zichzelf gegeven heeft 
als brood voor de wereld. 
aan hen die hem zo lief waren, 
en ook aan ons, 
heeft hij de opdracht gegeven 
om te doen wat hij gedaan heeft: 
brood en wijn – tot zijn gedachtenis. 
 
Lied: Lied 426 (Rob) 
 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht.  
 

Woorden van inzetting 
 
Ik heb jullie al eens verteld over de nacht 
waarin onze Heer Jezus Christus gevangen 
werd genomen. Ik heb het van de Heer zelf 
gehoord. ’s Avonds bij de maaltijd pakte Jezus 
een brood. Hij dankte God, en hij brak het 
brood in stukken. En hij zei tegen zijn 
leerlingen: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal 
sterven voor jullie. Herhaal deze maaltijd 
steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’ 
Na het eten pakte Jezus een beker wijn. Hij 
zei: ‘Mijn bloed zal vloeien. Maar daardoor 
zullen jullie gered worden. Dat heeft God 
beloofd. Deze beker is daarvan het teken. 
Drink steeds opnieuw uit deze beker om aan 
mij te blijven denken.’Dat is dus de manier 

waarop jullie met elkaar brood moeten eten en 
wijn moeten drinken. Want daarmee laten 
jullie zien dat de Heer voor ons gestorven is. 
En dat moeten jullie blijven doen totdat de 
Heer terugkomt. 
                                                                      
Korintiërs  11: 23 - 26 
 
Gebed  
Nodiging 
 
Ik was moe en afgepeigerd. 
Ik was uitgeteld en leeg. 
Ik was verslagen en mijn hart was verstrooid. 
Waar ik mijn honger zocht te stillen, 
kreeg ik spreuken en betoog. 
En waar ik mijn dorst wou lessen, 
was het kaal en droog. 
 
Tot ik iemand hoorde zeggen: 
Kom aan tafel, kom. Schuif maar aan, 
er is een plaats voor je vrij. 
Al ben je uitgedroogd, ontworteld, 
zoals je bent mag je erbij. 
Al kom je midden in de nacht, 
jouw duister is licht genoeg voor mij. 
 
Ik was alleen en onverbonden. 
En de vragen die ik schreeuwde, 
kaatsten naar mij terug met holle klank. 
Wie ik vroeg mijn pijn te stelpen, 
keek mij aan met lege ogen. 
Wie ik hulp vroeg, treurde zelf in eigen 
monologen. 
 
Tot ik iemand hoorde zeggen: 
Kom aan tafel, kom ik heb te eten 
voor wie hongert zoals jij. 
Te drinken voor wie dorst naar recht en liefde. 
Sluit je aan de lange rij, als je leeg bent van 
binnen. 
Kom maar aan mijn tafel. Kom bij mij. 
 
Deelname 
Samenzang met solisten: Psalm 116 : 1, 3, 6 
en 8  
 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
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Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 

offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 
Gebeden 
Collecten 
 
Slotlied: Lied 656 (staande) 
 
Ik ben de wijnstok, 
mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, 
dus blijf in mij, ik blijf in u 
dan vindt Hij vruchten hier. 
Zing voor de Vader, 
de wijngaardenier, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u 
dan vindt Hij vruchten hier. 
 
Ranken onvruchtbaar 
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
zij moeten branden 
Dus blijf in mij, ik blijf in u, 
't is waarheid wat ik zeg. 
Zing voor de Zoon, 
want zijn woord is uw weg, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u 
't is waarheid wat Ik zeg. 
 
Laat dan mijn woorden 
uw waarheid en uw leven zijn; 
blijf in mijn liefde, 
zoals ik in de Vader blijf 
Gij zult vol vreugde zijn. 

Bid om de geest, 
om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 

Heenzending 
 
God van liefde, 
in iedere liefdevolle blik, 
in ieder respectvol woord, 
in elke tedere aanraking 
mogen we U aanwezig weten. 
Wij danken U daarvoor 
U opent ons meer en meer voor dat geheim, 
opdat we leven in uw vreugde. 
 
Zegen en beaming 
Orgelspel 
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